
2. [4.]
Ik heb zo vaak gedacht over 
de dood
Maar nu ik dood ga, kan ik 
niets bedenken
De gedachte lijkt haast idioot
Met versjes troost te willen 
schenken

‘Ik ga dood en jij moet door’
Dat klinkt wel lekker
Maar zoek ik nu nog naar een 
hit?
Het kan nog altijd gekker

Was ik levend, stierf ik van 
verdriet
Jullie daar, en ikke niet
Maar heb geen zorgen om de 
doden
Een dode heeft geen plicht, 
geen noden 
Draait zich niet om in het graf
Doden zijn van alles af

4. [7.]
Tot de dood ons scheidt
Dat hebben wij bereikt
Hoe rijk was al die tijd
Geluk bestaat, dat blijkt
Nu zijn we dan gescheiden
Zoals die tijd daarvoor
Vermijd onnodig lijden
Jouw leven gaat nog door

Ik ben dood en jij moet door
Laat mij achter, ga ervoor
Leef je leven, los van mij
Hoe dan ook, ik blijf je bij
Als open deur voor elk gezin:
Elk einde is een nieuw begin
Die lege plek hou je erin
Maar elk einde is een nieuwe 
begin

5. [8.]
Het wonder was de wereld uit
Ik mocht niet langer hopen
De ziekte had de hoop 
verbruid
Ik kon het niet ontlopen
 
Toch bleef ik dapper zingen
Werd geen zieltogend paard
Je maakt herinneringen
Maak die de moeite waard
  
Ik stierf goddank niet plotse-
ling
Maar kon me voorbereiden
Ik leef in jouw herinnering
Wie zou mij niet benijden? 

Ik had een prachtig leven
Al voelt het niet voltooid
Je denkt: geef me nog even
Tevreden ben je nooit

Maar stierf goddank niet 
plotseling
En hoef geen medelijden
Ik leef in jouw herinnering
Wie zou mij niet benijden?

Doodgaan, doodgaan, wat een 
avontuur
Ontkennen, ontkennen wordt 
moeilijk op den duur
Langzaam daalt de dankbaar-
heid voor elke nieuwe dag
Langzaam maakt de grimas 
zich meester van de lach

Ik fietste langs de rand van het 
ravijn
Begon steeds angstiger te 
trappen
Toen voelde ik de hand van 
magere Hein
Maar kon nog net ontsnappen
Ik opende mijn ogen met een 
verbaasde gaap
Zo gaat dat dus: sterven in je 
slaap]

8. [5.]
De een verdrinkt, een ander 
springt
Een derde drinkt zich dood
De een sterft in de Efteling
Een ander in de goot
De een die krijgt een ongeluk
Iets stoms in het verkeer
De een die gaat van binnen 
stuk
Een ander valt zo neer
Bij allen kwam het hier op neer
Het hart deed het niet meer
Daar komt de dood op neer
Het hart doet het niet meer

[Laatste woorden, laatste 
woorden
‘Tot vanavond,’ zei zijn vrouw, 
maar kwam die middag om 
‘De stroom is eraf, toch?’ 
vroeg de monteur nog dom
‘Moet ik hierop drukken?’
‘Waar is dit knopje voor?’
‘Ik ga een uurtje tukken’
‘Ik ben iets op het spoor…’
Laatste woorden, slotakkoorden
Legt je in de luren
Maar wie hoort dat ie doodgaat

1.
Als jij dit hoort, ben ik al dood
Maar hoor het koor door jouw 
oor
Wij horen dit samen

Als jij mij ziet met ogen dicht
Zie ik het licht door jouw 
gezicht
Wij zien dat samen
 
Beschouw mij als op wereld-
reis
Zo’n zeven jaar op zee
Er kan mij niets gebeuren
Maar levenstekens, nee

Zo kun je eerst wat wennen
De dood is een idee
Je zal weer vreugde kennen 
En ik lach met je mee
Ik leef met je mee
Ik leef met je mee

Blijf ze vieren of vervloek ze
Laat ze rotten of bezoek ze
Geen schuldgevoelens om een 
graf
Doden zijn van alles af
Zij vinden niks meer flink of laf
De doden zijn van alles af

Hoe goed of slecht je bent 
geweest
Een dode rust in vrede
Hel en hemel, God of Beest
Die vind je hier beneden
De doden zijn, van groot tot 
klein
Het menselijk verleden
En hel en hemel, ja die zijn
Voor eeuwig hier beneden
Ja, hel en hemel, pret en pijn
Die horen bij het heden

De ziel lost op in het heelal
Ik zou er niet voor knielen 
Maar zie een helverlichte bal
Gevuld met Allerzielen

(En vriend, vriendin, geef geen 
gedoe
Mocht jij anders geloven
Ik wens je alle Liefde toe
Die zegen komt van Boven)

3.
Wees niet boos op mij
Ik kan er niets aan doen

Wat goed is zal verdwijnen
Maar al wat slecht is ook
Zo kom je in het reine
Een eind met witte rook

Je mag er ook om lachen
‘Het leven is absurd’
Die tekst stond op het T-shirt
Van een of andere nerd
‘Het leven is vurrukkulluk’
Dat maakte Campert groot
Of schrijf met Gerard Reve:
‘Lang leve de dood’

6. [2.]
Wat God ooit zei tot Abraham
Lijkt mij niet zo ter zake
Het leven gaf, het leven nam
Voor mij geen dodenwake
Een dode kan niet bidden
Toch bid ik hier voor jou
En laat niet in het midden
Hoeveel ik van je hou
 
Hoezo zieleheil
Hoezo zieleheil 
Wie ziet de lege kamer?
Wie staat stil voor het raam?
Wie is er nooit meer samen?
Wie schrikt op bij mijn naam?

7. [6.]
Memento mori, memento mori
Elke baby krijgt de doodstraf
Wie weet wanneer die wordt 
volvoerd
Men wacht ondenkbaar zijn 
dood af
Leven als hele toer

Wiegendood ontsnapte je 
gezwintig
Dan is ook je tienertijd voorbij
Je passeert de club van 27 – 
‘Hm - 
Geen Die young, stay pretty 
voor mij’
Later word je groot
Later ga je dood

Leven begint bij veertig  
Hoe vaak had je ’t gehoord?
Tot zestig bleef het heerlijk
Dan word je traag vermoord
Langzaam werd je groot
Langzaam ga je dood

Nee, het is nog niet bewezen
Dat ook jullie sterfelijk zijn
Maar mijn eerste hypothese:
Aan het eind van mijn Latijn 
Is ‘Heden ik, en morgen gij’ 
Het eeuwige refrein
Memento mori, memento mori

libretto

toelichting op de 
weergave
De uitvoering van Laatste Woorden wijkt ietwat af van de 
originele tekst van Jan Rot. We hebben ervoor gekozen 
beide versies aan te bieden. 

In het zwart de tekst die Strootman op muziek heeft gezet.  
Jan Rot heeft meer tekst geschreven: die staat in het groen 
erbij. 
De negen delen zijn door Strootman in een andere volgorde 
geplaatst, de originele nummering van Rot staat in magenta 
tussen haken erachter. Op die manier kan iedereen de 
oorspronkelijke tekst reconstrueren. De volgorde van de 
zinnen binnen de delen is steeds gelijk gebleven, behalve in 
deel 6 (nummering Strootman): daar had Jan Rot de eerste 
vier zwarte regels onder de laatste zes regels gezet.

laatste woorden (Bosch Requiem)
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bezoekuur 
in de hemel
Was er een bezoekuur in de 
hemel
Gaf ik jou de lijst met tijden 
door
Maar zoek je de locatie van de 
hemel
Toont Google search geen 
enkel spoor
Ik woon in je hart, dat is mijn 
hemel
Ja, dat weet ik wel, zo leef ik 
voort
Maar god, een vast bezoekuur 
in de hemel
Wie zou geen moord doen 
voor een hemelpoort

‘Goedemorgen’ – Broeder 
Petrus
Kijkt niet eens meer naar je 
pasje
Ach, je hoort zo’n beetje bij het 
meubilair
En daar kom ik aangelopen
En jij geeft me vast het tasje
Met wat aardse geneugten – 
ordinair 

‘Goed geslapen?’ vraag je
Ik lach ‘Dat bestaat hier niet
Rust komt hier niet zo nauw’
Ik begin over dimensies
Als ik zie dat jij ’t niet ziet
Vraag ik gewoon maar lief naar 
jou

[‘Ja, het gaat, hoor’ – je moet 
verder
Monopoly - ‘Terug naar af’,
Is ingeruild voor ‘Door naar 
Start’
‘U ontvangt tweehonderd 
gulden’
En dan snak je naar een Kans
Het spel is mooi, maar het blijft 
hard 

Kan de laatste woorden sturen
‘Vaarwel’, ‘Het is volbracht’
‘Voorbij, alles voorbij’
‘Maak er een feestje van’
Ik zeg alleen maar dit
Heb het goed zonder mij
Heb het leuk zonder mij
Heb het fijn zonder mij]

9. 
O, requiem, o, requiem 
O, in memoriam
Ik hield mijn stem
Toen het einde kwam

Wie schrijft, die blijft
(Niet voor de eeuwigheid
Want wat er al beklijft
Ook dat slijt met de tijd)

Nog drie, vier slotakkoorden
Ik leg ’m neer, de pen
Mijn allerlaatste woorden:
Ik blijf bij je, ook nu ik er niet 
meer ben

 
Er is leven na de dood
Van je innige beminden
Nieuwe dingen, goeie dagen, 
klein geluk 
Maar soms voel je je ellendig
En weet me niet te vinden
Je blijft zo’n drumkonijntje, 
maar de batterij is stuk]

Was er een bezoekuur in de 
hemel
Gaf ik jou de lijst met tijden 
door
Maar zoek je de locatie van de 
hemel
Toont Google maps geen 
enkel spoor
Ik woon in je hart, dat is mijn 
hemel
Ja, dat weet ik wel, zo leef ik 
voort
Maar god, een vast bezoekuur 
in de hemel
Wie zou geen moord doen 
voor een hemelpoort
Ik zou een moord doen voor 
een hemelpoort

[Daar is vader, daar is moeder
Opa’s, oma’s, Herman Brood!
Bert, mijn ouwe wapenbroe-
der!
Vriend Antonie, jij idioot!

Ik krijg een handje van Toon 
Hermans
En een knipoog van Sam 
Cooke
Maar geniet er toch maar half 
van 
Zonder jou hier op bezoek]

libretto toegift
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